Helemaal gek op dieren is de
Nederlands-Marokaanse
Rudi van der Weij. Hij zorgt
graag voor de kippen, geiten
en konijnen, die
rondscharrelen op het
kinderboerderijtje van school.
Maar boven alles wil hij een
puppy hebben. “En het moet
een lief puppy zijn, niet één
die in de kamer poept.”

Tja, dat is lastig, dan maar
eentje op het duin
geschilderd. Scheelt ook
uitlaten . . ..




