Sabrin Dachraoui staat al theeschenkend voor een
open deur. Dit symboliseert de gastvrijheid van
Tunesié en Marokko, de landen van haar voorouders.

Tunesié wordt de vakantiebestemming dit jaar, waar

geen gebrek aan familie is. “ledereen kent me daar,”

zegt Sabrin enthousiast. Een moment later, voegt ze
nadenkend toe, “maar ik ken ze niet.”




