Nu kon het schilderen beginnen!

Omdat de muur heel vervuild en al beschilderd was, heb ik een groot gedeelte rood laten schilderen om de suggestie van een
huis te geven.

Eerst heb ik de tekeningen van de kinderen met krijt op de muur getekend, daarna met zwarte verf overgetrokken. Toen
hebben de kinderen zelf twee middagen geschilderd. Daarna heb ik nog een week geschilderd om ieder viak helemaal tot in
de hoekjes in te vullen en de zwarte lijnen weer op te halen.

lk mocht alle tekeningen en mijn ontwerp op de muur van de overburen hangen, zo konden zij naar de kleuren kijken en kon
ook de buurt een indruk krijgen van wat er ging gebeuren.

De buurt heeft van begin af aan enorm meegeleefd; bijna iedereen was positief, blij dat de buurt opgevrolijkt werd.

Angela Fehrmann

Kinderen van de Jan van Nassauschool
Jullie zijn al een jaar mijn buren.
Al die tijd zit ik naar jullie schoolmuur te turen.

VVandaag gaan jullie zelf de zaak opfleuren.
Door Angela’s eigen tekeningen in te kleuren.

Zodat de buurt weer een beetje vrolijker eruit ziet.
Daarvoor geef ik alleen mijn eerbied.

Waar jullie vandaag voor gaan.
De wereld komt op de muur te staan!

Doe je best om het mooi te maken.
Zodat iedereen het zal raken.

Buurman Chiel verzorgde me altijd met glaasjes water



